Shantana wacht op Bijbels onderwijs.
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Shantana uit Bangladesh moet
het weten. Maar ook Juan

uit Peru.

Daarom is Philippus
opgericht: een jonge
organisatie met een

open blik en passie

voor Gods koninkrijk!

Nu al steunen we

projecten in Bangladesh,

Peru en Zuid-Afrika.

Ook uit Indonesié en Syrié
bereikten ons hulpvragen.

Philippus initieert en
ondersteunt onderwijsprojecten.
Financieel, inhoudelijk of door
het uitzenden van mensen.

“Begrijpt u wat u leest?”
De ontmoeting van Filippus
met de afgezant uit Ethiopié
(Handelingen 8) is onze inspiratiebron.
Filippus klimt op de wagen van de Afrikaan
en verkondigt hem Jezus.

Ook vandaag wacht de wereld op uitleggers van de goede boodschap.

Stichting Philippus brengt Bijbels onderwijs naar iedereen die het

Evangelie moet horen. Want één ding is zeker: God gebruikt mensen om

Zijn koninkrijk te bouwen. Mensen als Filippus. Mensen als u en jij.

Daarom zeggen wij: Klim ook op die wagen!

Hoe? Kijk op onze website, of volg ons op Facebook. /Olzc[cppu

Giften welkom op NL61 RABO 0332 6639 49 www.stichtingphilippus.org




