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Aan: voorzitter@stichtingphilippus.org

Andes Mission Peru is een kleinschalig project
onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk

in Urubamba en in samenwerking met de
Stichting Philippus.

Met kinderbijbelclub's,
evangelisatiecursussen en equitherapie

bereiken Yojan en Karina de kinderen uit hun
omgeving met het evangelie en zorg. Andes

Mission Peru heeft een samenwerkingsverband
met het gezinsvervangend tehuis "Casa
Segura" en ook helpen ze met de lokale

christelijke school van de kerk. Daarnaast
ondersteunen ze lokale zendelingen met hun

projecten en bijbelclubs.

Matt. 28:19a-20
"Ga dan heen, onderwijs al de volken... En

zie, Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld. Amen."

Lieve Familie en Vrienden,

Het uitblijven van de nieuwsbrief had zeker niet te maken met dat er niets te schrijven viel,
maar juist met dat we zó ontzettend druk waren dat de tijd voor schrijven erbij in schoot.
We zijn dankbaar dat we dit jaar weer meer dan volledig konden werken met zowel de
project-activiteiten als met het werk met de paarden/toerisme voor ons inkomen. Ook zijn we
druk bezig geweest met verbouwing aan ons huis zodat vrijwilligers een eigen plekje hebben



en de laatste hand aan het huis achter op ons land voor het verhuur (alles duurt hier zo
vreselijk lang...), maar nu is het dan ook echt helemaal klaar.
Een korte opsomming van waar we met AMP mee bezig geweest zijn: coördineren van de
kinderbijbelclubs in de buurt, een evangelisatiecursus in het bergdorp Curahuasi waar een
nieuwe kinderclub is opgezet in een achterwijk, coördineren en helpen bij het gezinshuis,
coördineren en helpen (o.a. met acties) op de christelijke school van onze kerk waarvan we nu
in het bestuur zitten, geven van bijbelcursus in de gemeente, geven van 12 bijbellessen op een
school die de schoenendoos-actie ontvangen heeft, helpen coördineren en vertalen van 2
groepen zendelingen met als doel het evangeliseren van Israëlische backpackers in Cusco,
geven van de equitherapie en een medische evangelisatiereis naar de jungle.
Daarbij hadden we natuurlijk ook alles rondom het huishouden en de (home)school voor
Gabriela, maar gelukkig konden we ook momenten nemen als gezin rond vaderdag, mijn
verjaardag, ons 11 jarig huwelijk, een drie-daagse paardentocht als gezin met één toerist, een
paso paarden-wedstrijd, een vrouwenconferentie in de gemeente, etc. Ook genieten we van de
2 nieuwe veulens die geboren zijn!

We zijn dankbaar dat onze ouders het mogelijk hebben gemaakt om straks in December bij
hun 45 jarig huwelijk in Nederland te zijn. We hopen deze keer dan ook weer echt een
vriendenmiddag te houden en wel op Zaterdagmiddag 14 Januari waarbij we wat meer over ons
werk willen laten zien en jullie allemaal hopen te ontmoeten! (Er komt nog een officiële
uitnodiging met details.)

Medische Evangelisatie-reis naar de Jungle
Na drie volle dagen rijden door de bergen en over de bergpas naar de jungle kwamen we eindelijk aan
in de Boliviaanse jungle waar onze medische zendingsreis pas echt zou beginnen. Samen met andere
zendelingen, een dokter, verpleegkundige, een tandarts en assistent vertrokken we met 2 jeeps
dieper de jungle in. Het doel was om de Cabineño-stammen te bereiken met het evangelie en
medische zorg. Veel van deze stammen leven met zo'n 20 tot 50 families bij elkaar in een dorpje en
leven van het plukken en verkopen van kastanje-noten. Ze hebben meestal wel een basisschooltje en
heel soms een middelbaar schooltje in het dorp, maar jongeren trekken daarna vaak weg naar de
stad om verder te leren en komen daar regelmatig in de problemen. Er is veel alcoholmisbruik en er
zijn veel jonge tieners met baby's. Met de jeeps moesten we een aantal keer op een grote houten
boot de rivier oversteken om bij de dorpjes te komen. In één dorpje hadden de mannen dagen
gewerkt om een breed pad door de jungle te hakken zodat wij als allereerste ooit dit dorpje met een
auto konden bereiken en wel een auto met het evangelie! De vrouwen filmden onze aankomst dan
weer wel met hun aloude mobieltjes. De mensen waren erg hartelijk en we kregen allerlei lekkers te
eten: rundvlees van de Zeboe als ontbijt, heerlijke vis, gebakken krokodillenstaart en een soort van
buidelrat die toch ook heerlijk smaakte!
In elk dorp zetten we onze tenten op op de stoep van het dorpsschooltje of een grasveldje van een
christelijk kerkje die daar gelukkig toch ook al wel waren. Elke avond, als de vochtige hitte iets



christelijk kerkje die daar gelukkig toch ook al wel waren. Elke avond, als de vochtige hitte iets
minder werd, hielden we een evangelisatiedienst in het kerkje of onder de openlucht voor de
volwassenen en een kinderbijbelclub voor de kinderen. Het zingen overstemde het geluid van de
krekels en zoemende muggen. De andere ochtend hielden we kliniek met de dokter en tandarts voor
alle mensen uit het dorp en 's middags reden we weer naar een volgend dorpje en dat voor 6 dagen
lang.
De mensen waren erg bemoedigd door ons bezoek, soms was er maar één christelijk gezin in een
dorpje en soms hadden ze wel een kerkje maar nog geen kinderwerk en mochten we tips en
bemoediging geven om dit op te starten. Ook op de plekken waar nog geen christenen woonden werd
het evangelie dankbaar ontvangen! Bid voor deze mensen uit de jungle om standvastigheid in hun
geloof en dat veel nieuwe mensen tot geloof zullen komen.

Schoenendoos-actie

Opnieuw mochten we aan de 'ontvangst kant'
van de schoenendoosactie meedoen. Een
openbaar/katholiek schooltje in Urubamba
waar de 200 kinderen een schoenendoos
kregen. Allereerst werd aan de hand van mooie
platen het evangelie uitgelegd. Daarna kwamen
de schoenendozen tevoorschijn. Wat een blije
gezichtjes toen de cadeautjes werden
uitgepakt! We maakten foto's om op te sturen
naar de mensen die er een persoonlijk briefje
in hadden gedaan. De week erna begonnen we
met 12 bijbellessen uit een mooi werkboekje
die alle kinderen kregen. Ik gaf les aan groep 7
waar de kinderen goed luisterden en soms veel
vragen stelden: "waar komt God vandaan?", "als
God alles kan waarom heeft hij dan de duivel
toegelaten?" "waarom bidden jullie niet tot
Maria?" Er was veel wijsheid voor nodig om hun
vragen te beantwoorden, maar uiteindelijk
hebben 4 kinderen aangegeven dat ze echt
vergeving van hun zonden wilden vragen en in
de Heere Jezus willen geloven.
De laatste week hebben we afgesloten met een
mooi certificaat, foto's, wat drinken en een
lekkere koek.

Christelijke school

We danken God dat de gemeente de straat
langs de school helemaal heeft opgeknapt!
Waar de kinderen in de regentijd door de
modder naar school liepen, is nu een prachtige
straat die officieel geopend is door de
burgemeester.
Sinds kort zitten Yojan en ik beiden officieel
in het bestuur van de christelijke school. Er is
nu ook een officiële beheerder gekozen, een
jonge vrouw uit onze kerk die zich compleet
inzet voor de school. Wel heeft de school nog
steeds hard fondsen nodig voor het afbouwen
van de lokaaltjes voor de vergunning van groep
7 en 8 en ook zijn nieuwe tafeltjes en
stoeltjes hard nodig omdat de huidige van hout
bijna uit elkaar vallen...
We proberen om voor de komende jaren meer
leerlingen te werven, maar voor nu kunnen de
ouders van de kinderen samen nauwelijks het
salaris van de leerkrachten opbrengen en dus
zijn we nog steeds hard op zoek naar
christelijke scholen in Nederland die een actie
willen doen, een (kerst) collecte, of (deel van)
zendingsgeld willen doneren voor het schooltje
hier.



lekkere koek.
Bid dat God zelf het Evangelie door zal laten
werken in hun levens en dat veel kinderen van
deze school en hun families tot geloof zullen
komen.

hier.
Help je mee? Denk en Vraag dan mee in je
omgeving en neem contact met ons op voor
meer informatie. Persoonlijke giften blijven
natuurlijk ook welkom!

Equitherapie

Said Jhoel een nieuw jongetje voor de
equitherapie. Hij wilde er niets van weten,
geen helm op z'n hoofd en zeker niet de

pony aaien. Lopen met de pony aan een touw
dát vond hij wel leuk want hij kreeg door

dat de pony hem echt volgde! Toen wilde hij
toch ook wel graag rijden, maar nog steeds
niet aaien. Om te mogen rijden moest hij

een helm op dus dat accepteerde hij na een
tijdje toch ook maar. Vanaf de rug van de
pony werkten we met het doorgeven van
gekleurde ringen en ballen. En af en toe

gingen zijn vingertjes dan toch even naar
de paardennek om die griezelige haren te
voelen. Eenmaal gewend was hij een en al

lach en niet meer van de pony af te krijgen!

Evangeliseren onder Israëlische
backpackers in Cusco!

David van "Israël en de Bijbel" en
zendelingen onder het Joodse volk uit
Bolivia en Peru zelf gaven ons cursus

waarbij ik kon vertalen. We brachten het in
praktijk met de Hebreeuwse NT die we

konden uitdelen. Er is nu een gebedsgroep
in Cusco voor Israël die ook de straat op

blijven gaan. Twee groepen jongeren
Messias belijdende Joden zijn ook naar

Cusco gekomen om te evangeliseren onder



Cusco gekomen om te evangeliseren onder
hun eigen volk. Ook hen mochten we

ontmoeten en bijzondere getuigenissen
horen. God is aan het werk onder Zijn volk

ook hier in Peru!

Gezinshuis
Met een prachtige gift heeft het

gezinshuis een busje kunnen kopen waarmee
ze alle kinderen zelf naar school kunnen

brengen. Het is erg fijn niet meer een tijd
buiten te hoeven wachten op een plekje in
een busje van het openbaar vervoer. Het

gezinshuis heeft een moeilijke maand
achter de rug omdat bijna alle kinderen
griep kregen met veel hoest en met 18
kinderen tegelijk is dat érg veel werk...

Gelukkig woont de zus van de
gezinshuismoeder Jessica, Dolly, nu ook in
het gezinshuis en zij is een grote hulp. We
zijn dit jaar tot de ontdekking gekomen dat

we verschillende posten zoals medische
kosten niet begroot hadden en zo is het

gezinshuis ook dit jaar ternauwernood rond
kunnen komen. Daarbij zijn verschillende
kosten verdubbeld vanwege de inflatie.

Komend jaar valt de begroting dus nog een
stuk hoger uit en ze hebben jullie hulp hard

nodig!
Ook vragen we Gebed om Gods leiding

vanwege de toenemende
gezondheidsklachten van de gezinshuis-

moeder Jessica i.v.m. het leven op
hoogte hier in de Andes, waardoor het

gezinshuis misschien moet verhuizen naar
een lagergelegen deel van het land...

Bid en Dank met ons!
- Voor rust in ons hoofd, tijd met God, wijsheid en tijd
voor rust als gezin temidden van alle drukte dit jaar...
- Voor de (ver)bouw bij ons huis die nu helemaal klaar is.
- Voor de komende kerst-activiteiten op de kinderclubs.
- Voor vrucht op de schoenendoos-evangelisatieactie.
- Voor de kinderen van de Equitherapie.
- Voor de prachtige medische evangelisatiereis in jungle.
- Voor vrucht onder de Israëlische backpackers in Cusco.
- Voor de ouders en de kinderen van het gezinshuis.



- Voor de ouders en de kinderen van het gezinshuis.
- Voor de christelijke school.
- Voor de benodigde fondsen voor de verschillende
projecten.
- Voor de voorbereiding en tijd in Nederland deze winter.

Bedankt voor uw geestelijke en financiële
ondersteuning!

We zijn erg dankbaar voor de giften voor de projecten
van AMP, maar ook voor het gezinshuis en de school!
Vooral voor deze laatste twee zijn extra giften hard

nodig.
We zijn ook dankbaar dat we dit jaar weer zelf rond

konden komen voor ons eigen levensonderhoud met het
werk met de paarden. De laatste hand aan de

verbouwingen thuis en de hoge inflatie ook hier in Peru
heeft alleen wel gemaakt dat we geen potje hebben
kunnen sparen voor ons verlof in NL dit jaar en het

laagseizoen dat er nu weer aankomt tot Maart'23... Als
je hierbij nog wilt helpen kan dat via onze persoonlijke

rekening NL14INGB0005712195.

Hartelijk dank en Gods Zegen!

GIFTEN (ANBI)
voor

Andes Mission Peru
of voor de

Christelijke school
zijn welkom op:

NL70RABO0334959195
t.n.v. St. Philippus

(o.v.v. AMP óf o.v.v.
Christelijke school)

óf voor
Gezinshuis Casa Segura
NL89RABO0359197795

t.n.v. St. Philippus

FOTO's
Klik op de link's om de foto-albums te bekijken.

Foto's Medische Evangelisatie-reis Jungle: 
https://photos.app.goo.gl/ydWSGyY78xmNki4d8

Foto's Schoenendoos-actie, Equitherapie, Christelijke school,
Gezinshuis, Evangeliseren Israëlische backpackers, Kerk-activiteiten,

Paardentochten, Uitjes-Vieringen, etc:
https://photos.app.goo.gl/SMUt8yD34TXQ6Y3W6
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